Huil niet daar waar ik rust

Huil niet daar waar ik rust

of bij wat gebleven is van mij,
wat je daar ziet dat ben ik niet,
dat is nu echt voorbij.

Je vindt me in de wind die waait

en zachtjes met de blaad’ren speelt,
in ieder vlokje sneeuw dat daalt

en het land met lieflijk wit bekleedt.

Je vindt me in de velden

vol van kleur en bloemenpracht,
in het gefladder van de vlinders
bij elke bloem die op hen wacht.

Je vindt me in de stilte
en de vogel aan je raam
Ik ben in al wat mooi is
dichtbij in jouw bestaan.
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